
Wie zorgt voor Gilad?

‘Hoe kan ik in de hemel komen?’ Vragend kijkt een 
wetgeleerde de Heere Jezus aan. 
Jezus zegt: ‘Heb God het meest van alles lief en zorg 
voor anderen net zo goed als voor jezelf.’
‘Voor wie moet ik dan zorgen?’ vraagt de wetgeleerde.  
Jezus geeft een bijzonder antwoord. Hij vertelt een 
gelijkenis; een verhaal waarmee Hij de mensen iets wil 
leren. Het staat in Lukas 10:30-37. 
Het verhaal in dit boek lijkt op de gelijkenis in de 
Bijbel.



‘Au, laat me los! Niet doen, laat me gaan!’ Een stelletje 
rovers trekt de joodse Gilad van zijn ezel.  
Ze slaan en schoppen hem zo hard als ze kunnen. Gilad 
schreeuwt het uit van de pijn. Hij valt neer in het zand. De 
rovers stelen zijn ezel, zijn portemonnee en zelfs zijn kleren. 
Hoe moet dat nu?



De zon brandt op Gilads lichaam. Hij heeft erge dorst, maar 
de rovers hebben ook zijn waterkruik kapot gegooid. Als er 
niet snel iets gebeurt, zal hij sterven. 
‘Heere, help!’ Gilad probeert te bidden, maar zijn hoofd 
bonst. O, wat zal zijn vrouw ongerust zijn. Ze had nog 
zo gezegd dat hij moest oppassen toen hij begon aan zijn 
gevaarlijke reis. 

Gilad kreunt van de pijn. Hoelang ligt hij hier nu al? Kwam 
er maar iemand langs om hem te helpen. Maar de weg van 
Jeruzalem naar Jericho is stil en verlaten.
Hé, wat hoort hij daar?


