


Heb je Thomas al zien springen?
Zijn gezicht staat heel erg blij.
Want vandaag gaat hij met mama
naar de kinderboerderij!







Thomas stuitert uit de auto.
‘Mama, kom nu toch eens gauw.
Wat is dat voor vreemde vogel?’
Mama zegt: ‘Dat is een pauw.’

Thomas, Thomas, tellen maar.
Hoeveel dieren zie je daar?



