‘Rrrrtttt’, hoort Suus.

O, denkt Suus, het is pap
die zich scheert.

Fijn, denkt Suus.

Pap hoeft niet naar zijn werk.
En ... ik ben lekker vrij.
Snel uit bed.

VIug naar mam.

En naar Ben.

Die zijn al lang wakker.

‘Ha Suus’, zegt mam.

‘Eet maar even wat.

We gaan zo naar de markt.’



‘Trrrring’, doet de bel.

‘Het is Sem!’ roept Suus
‘Kom je spelen?’ vraagt Sem.
‘lk ga naar de markt’, zegt Suus.
‘Maar wacht even.

Mam!’ roept Suus.

‘Mag Sem mee?’

‘Graag’, zegt mam.

‘Sem is sterk.

Hij kan wel een tas dragen.
‘Ja’, zegt Sem.

‘lk vraag even of het mag.’



