
Heel in het begin
toen niets nog bestond
sprak God Zijn woord
en het woord ging rond.

‘Licht’ mocht er zijn
en dat was wat God zag.
Het licht was heel goed
op die eerste dag.



De tweede dag kwam,
er was lucht en ook land.
Dat alles lag veilig
en mooi in Gods hand.


