Inhoud

Voorwoord

. Het zielsverlangen van Gods volk

. Liefde jegens de hemelse Bruidegom

. Hartenkreet van de bruidskerk

. Belijdenis van de bruidskerk

. De vragen van de christen en het antwoord van Christus
. De bruid als schoonste onder de vrouwen

. Hoe de bruid over haar Bruidegom spreekt
. Een heerlijke samenspraak

. De Roos van Saron en de Lelie der dalen
10. Onderscheid tussen kerk en wereld

11. De Liefste bezongen als Appelboom

12. Het wijnhuis

13. Een gezonde kwaal

14. De linker- en rechterhand van de Bruidegom
15. Het aanprijzen van de Bruidegom

16. Een heerlijk voorjaarslied

17. Christus spreekt de bruid aan

18. Geestelijke vossenjacht

19. Het heimwee van Christus’ bruid

20. Een missend volk

21. Niet tevergeefs gezocht naar de Bruidegom
22. Verwondering over de bruid

23. Het bed van Salomo

24. De koets van Salomo

25. Een hartelijke opwekking

26. De haardracht van de bruid

27. De mond van de bruid

28. Opnieuw de schoonheid van de bruid

29. De bemoedigde bruid

30. Liefdesverklaring aan de bruidskerk

31. De Bruidegom roemt de bruid

32. De bede van de bruidskerk

33. De Bruidegom bezoekt Zijn hof

34. De Bruidegom voor de deur
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35. Liefdesverdriet van de bruid

36. De bruid ontmoet de dochters van Sion
37. Beminnelijkheid van de Bruidegom

38. Aandacht voor de Bruidegom

39. De Bruidegom weer gevonden

40. Eigenschappen van de bruid

41. Beschrijving van de bruidskerk

42. De bruid vergeleken

43. Hunkering van de Bruidegom naar de bruid
44. De bruid bezongen

45. De Koning gebonden op de galerijen
46. Liefdesverlangen van de bruid

47. Hartenwensen van de bruidskerk

48. Eigenschappen van de bruidskerk

49. Onuitsprekelijke liefde

50. De kleine zuster

51. De wijngaard van Salomo

52. Een Oudtestamentisch Maranatha
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