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Er was eens een klein dorpje, dicht bij het water. 
Midden in het dorpje stond een kerk. Rondom de kerk 
waren huizen en boerderijen gebouwd. Daar woonden 
arme mensen en kinderen. 
Op straat was het altijd druk. Er reden boeren met 
grote wagens. De kinderen speelden met elkaar. Allerlei 
dieren scharrelden rond. 
Maar op een dag was er niemand buiten. Dat kwam 
door de wind. Het stormde zó hard. Een paar ganzen 
konden nog snel naar de schuur rennen. De bomen op 
de dijk waaiden helemaal krom. Zelfs het puntje van de 
kerktoren schudde in de wind. 


