
Aan de kant van de weg zit  

een man. Hij is arm en blind.  

Daarom vraagt hij mensen om 

geld. Dan kan hij eten kopen. 

Deze man heet Bartimeüs.




